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WAT IS VRIJHEID  
 

Wat is vrijheid als mensen nog steeds 
sporen dragen van het verleden. 
Lijden onder herinneringen 
die ze niet kunnen vergeten. 
 

Wat is vrijheid 
als het leven van mensen 
nog steeds wordt bepaald 
door de verschrikkingen 
van de oorlog van toen. 
 

Wat is vrijheid 
als die ervaringen 
zich nog steeds herhalen 
Als de oorlog 
diep van binnen 
nog steeds doorgaat…. 
 

Doe ons geloven in een wereld 
waarin vrijheid samengaat met liefde.  
(uit: Een rode draad, Greet Brokerhof – van der Waa)  
 

Als mensen gezellige dingen gaan ondernemen of op reis gaan hoor je 
tegenwoordig nog al eens de uitdrukking: ‘we gaan mooie 
herinneringen maken.’ Ik snap wel dat dit lief bedoeld is maar word er 
toch ook een beetje iebelig van. Wat een krampachtigheid en druk leg 
je dan op het heden: het moet allemaal wel supergoed gaan, want 
anders … worden het geen mooie herinneringen.   
Tegelijkertijd realiseer ik me door die uitdrukking hoeveel 
zielsbedroefde en doodongelukkige herinneringen er ook in onze 
dagen weer ‘gemaakt worden’ als gevolg van oorlog en geweld.  
En hoe lang die herinneringen door zullen werken in de levens van wie 
er bij betrokken zijn, en in onze wereld die er daardoor niet veiliger op 
wordt. Zoveel mensen in wie de oorlogen, het geweld en de haat van 
deze dagen diep van binnen nog lang door zullen gaan, en échte 
vrijheid in de weg zullen staan.  
Daarom bid ik met hart en ziel mee met dit gedicht:  
om het samengaan van vrijheid met liefde.  
 
Ds. Renske Zandstra  
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BIJPRATEN ONDERWEG 
 
Op 5 april jl. hebben Marianne Koster en ik de Maria Christina Kerk 
vertegenwoordigd bij de herdenking bij het monument aan de 
Soestdijkseweg. Daar worden jaarlijks de tien mannen herdacht die als 
vergeldingsmaatregel door de bezetter zijn geëxecuteerd, een maand 
voor het einde van de oorlog.  
Leerlingen van groep 8 van de Openbare Basis School De Kameleon 
hebben de verantwoordelijkheid voor het door de school geadopteerde 

monument weer overgedragen aan 
de leerlingen van groep 7, zodat het 
verhaal wordt doorverteld. 
Een week later was er in De Kameel 
een ontmoeting met Joyce 
Langenacker, de nieuwe 
burgemeester van Zeist die er naar 
streeft zoveel mogelijk verbindingen 
te leggen binnen de burgerlijke 
gemeente en de kernen. We waren 
allemaal blij verrast door hoeveel 
mensen daarbij aanwezig waren en 
hoeveel er in het dorp voor en door 
dorpelingen gedaan en 
georganiseerd wordt. Die ochtend 
besloten Wouter Beuzel, van het 
comité 4 en 5 mei, en ik, het er toch 

maar op te wagen dit jaar in Den Dolder op 5 mei ook een 
vrijheidsmaaltijd te organiseren. Dat is een landelijk initiatief, waarbij 
mensen samen de vrijheid vieren en rond de tafel verhalen delen en 
met elkaar in gesprek gaan over vrijheid. Het zal een eenvoudige 
maaltijd zijn: met vrijheidssoep naar recept van top-kok Nick Toet en 
daarbij door de deelnemers zelf meegebracht brood.  Een beetje zoals 
bij onze aanschuiflunches. Voor iets te drinken en fruit wordt gezorgd. 
Elders in Onderweg staat hoe je je op kunt geven voor dit initiatief.  
We beginnen klein en hopen dat het een mooie maaltijd wordt waar we 
dan een traditie van kunnen maken.  
Een dag eerder hopen we aanwezig te zijn bij de herdenkingen bij  
De Wolk op het terrein van de WA hoeve en bij het monument in het 
dorp. Alles in het besef – juist nu - dat vrijheid nooit vanzelfsprekend is. 
 
Ds. Renske Zandstra 
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KERKDIENSTEN MEI 2024 
 
Zondag   5  mei: voorganger mw. ds. R. Zandstra 
10:00 uur.                 organist: Jan Koert Brinkman 
Bevrijdingsdag         collecten: 1ste Diaconie, 2de Kerk 

Wereldwinkel en koffie van Wim en Geertje 
 

Donderdag 9 mei: Oecumenische dienst in de O.L.V. Kerk 
10:30 uur.              Voorganger Pastor A. van den Boogaard  
Hemelvaart            Gregoriuslaan 8 3723KR Bilthoven 
 
Zondag 12 mei: voorganger mw. ds. R. Bogerd-Looijen 
10:00 uur.                organist: Helmut Schrovenwever     (Veenendaal) 
                                  collecte:  1ste Diaconie, 2de Kerk 
                             
Zondag 19 mei: voorganger mw. ds. R. Zandstra  
10:00 uur.                 organist: Sietze Kaldeway 
Pinksteren              collecten: 1ste Rwanda, 2de Kerk 
Dienst van Schrift en Tafel        Koffie van het C team 
 
Maandag 20 mei: Oecumenische dienst in de Maria Christina Kerk 
10:00 uur voorgangers: Pastor A.v.d. Boogaard & mw. ds. R. Zandstra  
 
Zondag 26 mei: voorganger mw. ds. T. Verhoeven (Utrecht)  
10:00 uur.                              (zie Uitgelicht pagina 6) 
                                  organist: Jan Koert Brinkman    
                                collecten: 1ste Diaconie, 2de Kerk   
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BIJ DE DIENSTEN 
Zondag 5 mei: Op deze Bevrijdingsdag lezen we uit  
Jesaja 45: 15–19 en Johannes 15: 9–17. In het Evangeliegedeelte 
klinken wel negen keer woorden als ‘liefde’ en ‘liefhebben’.  
We ontdekken dat het niet om romantische liefde gaat maar om ware 
liefde in alle radicaliteit. Om liefde die bereid is tot het uiterste te gaan. 
Jezus doet ons die liefdesweg voor en vraagt zijn leerlingen om van 
zijn opdracht elkaar lief te hebben een voortgaande beweging te 
maken. Tot op vandaag en verder.  
Na de zegen zingen we lied 708: 1 en 6.  
 
Donderdag 9 mei, om 10:30 uur: weet u welkom in de OLV Bilthoven 
voor een oecumenische gebedsdienst op Hemelvaartsdag.  
 
Zondag 12 mei: ‘weeskind’ kan gelezen worden uit Exodus 19: 1–11 
en Johannes 17: 14–26.  
 
Zondag 19 mei: Op deze Pinksterzondag lezen we uit  
Genesis 11: 1–9, over de Babylonische spraakverwarring en 
Handelingen 2: 1–17, waar mensen van over de hele wereld Gods 
bedoeling verstaan.  We  vieren de Maaltijd van de Heer met een 
tafelgebed uit Iona. Muzikale medewerking is er van Sietze Kaldeway 
op het orgel, Mieke van Leeuwe, dwarsfluit, en Sjoukje Bakker, fagot. 
Na afloop van de dienst worden er rode bloemen uitgedeeld en gaan 
we met elkaar naar de stiltetuin. We vormen een kring. Dan laten we 
twee witte duiven uitvliegen als teken van Gods Geest die onze wereld 
ingaat. Opdat mensen elkaar wereldwijd in liefde verstaan.  
 
Maandag 20 mei, 10:00 uur, oecumenische Pinksterdienst:  
We vieren vanuit de verschillende kerken deze tweede Pinksterdag 
met als thema ‘Geest zonder grenzen’. Vanuit Galaten 5 denken we na 
over de vruchten van de Geest zoals liefde, vreugde en vrede, geduld, 
vriendelijkheid en goedheid, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.  
We delen brood en beker en belijden samen ons geloof.  
 
Zondag 26 mei: Op zondag Trinitatis kan gelezen worden uit Exodus 
3: 1–16 en Johannes 3: 1–1. Ook begint het ‘alternatieve spoor’ met 
lezingen uit het boek Handelingen, over de eerste gemeente.  
Vandaag Handelingen 4: 32–37, over de omgang met bezit, één-van-
stuk zijn en hoe er geen armoede meer is onder hen.  
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VAN DE DIACONIE. 
 

Detentiecentrum. 
Op zondag 5 mei vindt er weer een wake plaats van 16:30 
tot 17:15 uur bij het detentiecentrum aan de Richelleweg 13 
in Soesterberg. Elke eerste zondag van de maand staan we 

even stil bij wat er om ons heen gebeurt met alle 
vluchtelingen. Ook bij vreemdelingen in detentie die zonder strafblad 
toch achter slot en grendel zitten. 
 

Voedselmand. 
Er zijn nog steeds mensen die afhankelijk zijn van de 
voedselbank. Daarom kunt u nu elke zondag van huis 
houdbare voedingsmiddelen, toiletartikelen en 
wasmiddel meenemen. Bent u dit vergeten op de 
eerste zondag van de maand dan verkoopt de 
Wereldwinkel graag Fairtrade voedingsmiddelen voor 
in de mand. 
 

  5 mei Collecte: Diaconie 
 

12 mei Collecte: Diaconie 
 

19 mei Collecte: Rwanda  
 

20 mei Collecte: Stichting de Vrolijkheid (zie ook pagina 12) 
 

26 mei Collecte: Diaconie 
 

 
Namens de Diaconie: 
    
Gerrie van Rijswijk 
 
Toelichting 2e collecte 26 mei 
Collectedoel: PKN  Missionair werk 
 

Nederland - Online platform voor zinzoekers 
 

Op social media, waar jongeren veel tijd aan besteden, is maar weinig 
zichtbaar van God. Met interessante en inspirerende video’s, 
christelijke rolmodellen en vriendschappen laat bijvoorbeeld Move 
Community op social media zien wat het betekent om te geloven in 
God. Hoe meer jongeren in hun social media gebruik meekrijgen van 
wie God is in deze wereld, hoe belangrijker het geloof voor hen wordt. 
De Protestantse Kerk ondersteunt organisaties zoals Move Community 
die geloof en jongeren met elkaar verbindt. 
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UITGELICHT 
 

Trinette Verhoeven geïnstalleerd in Pauluskerk 

AMERSFOORT ,,Het mooist aan mijn beroep is dat 

ik altijd met het geloof bezig mag zijn." Dominee 
Trinette Verhoeven (56) werd onlangs in de 
Pauluskerk door Martin van Dam verbonden aan de classis 
Utrecht. 
 

Interview: Christine Schut 
 

De Protestantse Kerk Nederland (PKN) heeft Nederland opgedeeld in 
classes. Alle plaatselijke gemeenten in een bepaald gebied - luthers, 
gereformeerd, hervormd en protestants - werken samen in een classis. 
Dat krijgt concreet vorm in de classicale vergadering, waarin elke 
gemeente is vertegenwoordigd door een kerkenraadslid. Zo neemt de 
classicale vergadering een centrale plaats in binnen de kerk.  
Er waren vijfenzeventig classis, dat aantal is teruggebracht tot elf.  
Elke classis heeft zijn eigen predikant.  
Voor de classis Utrecht is Trinette Verhoeven benoemd. 
,,Het systeem is vereenvoudigd. Als je 75 classes hebt, heb je ook 75 
besturen nodig. De kerk krimpt, dan is het goed om de krachten te 
bundelen en terug te gaan naar de basis. De kerk is bedoeld om het 
woord van God te verkondigen. We moeten oppassen voor 
bureaucratie. Toen de kerk groot was en veel leden had,  
was alles veel simpeler. We moeten niet in structuren werken die niet 
meer passen", legt Verhoeven uit. 
 

DEN HAAG De afgelopen 24 jaar was Trinette Verhoeven predikant bij 

de Evangelisch-Lutherse Gemeente en de Lukaskerk in Den Haag. 
Daar heeft ze eind augustus afscheid genomen. Ze gaat binnenkort 
verhuizen naar de stad Utrecht, middenin de classis. ,,Ik heb deze 
nieuwe functie aanvaard, omdat ik van de kerk hou en ook omdat ik 
bezorgd ben om de kerk. Ik wil graag mijn steentje bijdragen en 
proberen mensen te inspireren. Dat ze niet blijven stilstaan bij de krimp 
van de kerk. Mijn taak is het woord van God te verkondigen.  
Ik wil ook gemeenten samenbrengen, zodat ze niet in hun eentje de 
zware last van kerk zijn hoeven dragen", aldus de predikant.  
,,Er zijn nu eenmaal steeds minder vrijwilligers en kerken moeten 
sluiten. Het is dan jammer dat de krimp het belangrijkste onderwerp 
wordt. Het woord is belangrijker." 
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LUISTEREN De nieuwe functie van Trinette Verhoeven is 1 september 

ingegaan. ,,Ik ga gemeenten bezoeken, luisteren wat er speelt en 
collega's bezoeken. Hen aanhoren en bijstaan, maar ook gemeentes 
samenbrengen. Vooral om het geloof uit te dragen. Want het geloof 
betekent voor mij dat God zich deze wereld aantrekt.  
Naar hem luisteren vind ik belangrijk." 
 

Op de vraag waar zij het meest naar uitkijkt in haar nieuwe functie, 
antwoordt Verhoeven: ,,Het contact met mensen en gemeenten. Het 
gezamenlijk zoeken en bidden. Want het geloof wordt het meest 
gesterkt in gesprekken en contact met anderen. Als je ziet wat God 
voor mensen kan betekenen." 
 

Gevraagd naar een voorbeeld, vertelt ze over een gebeurtenis nog 
voordat ze dominee was. ,,Ik wist dat ik ergens beroepen zou worden. 
Er was iemand in die gemeente ernstig ziek. Toen kreeg ik de vraag of 
ik die man vast wilde bezoeken, omdat ik toch zijn begrafenisdienst 
moest leiden. Dat heb ik gedaan. In bed lag een grote man. “Dominee, 
laten we samen bidden” zei hij. “Hij nam mijn handen in zijn grote 
handen en samen baden we het Onze Vader. Dat zal ik nooit vergeten. 
Hij ook niet trouwens. Die man is toen niet doodgegaan. We hebben 
het erna nog weleens over gehad", blikt ze terug. 
 

SPANNEND Over de vraag waar ze in haar nieuwe baan tegenop ziet, 

moet Trinette Verhoeven even nadenken. “Ik vind het wel heel 
spannend. Maar de eerste contacten waren erg plezierig.  
Het classisbestuur is heel fijn om mee samen te werken.  
Dat geeft vertrouwen." 
 

“Ik wil graag mijn 
steentje bijdragen 
en mensen inspireren”. 
 

PAULUSKERK Zaterdagmiddag werd Trinette Verhoeven in een 

speciale kerkdienst in Baarn door dominee Martin van Dam verbonden 
aan de classis. Dat de dienst juist in Baarn werd gehouden, is te 
danken aan dominee Marjan Los van de Pauluskerk. Zij zit in het 
bestuur van de classis Utrecht. ,,De dienst had overal in Utrecht 
kunnen worden gehouden, maar dominee Los zei 'kom maar bij ons'. Ik 
ben nu een aantal keer in de Pauluskerk geweest. Ik ben er erg 
vriendelijk ontvangen. Het is ook een mooie kerk." Dat Martin van Dam 
haar verbond aan de classis is opmerkelijk te noemen.  
De Calvijnkerk kent geen vrouwen in het ambt van dominee. 
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,,Hij is degene die de classis vertegenwoordigt in de generale synode. 
Vandaar dat hij de dienst leidde. Ik vind het geweldig dat juist Van Dam 
dat deed, want de classis is heel breed. Zoals gemeenschappen die 
wel of geen vrouwen in het ambt kennen. Dat hij het doet is fijn, dat 
betekent dat ik ook classispredikant ben voor mensen die geen 
vrouwen in het ambt kennen." 
 

Trinette Verhoeven heeft ook een aantal kinderboeken over het geloof 
geschreven en geïllustreerd. ,,Er komen er vast nog meer.  
Als gemeentepredikant heb ik kinderen altijd belangrijk gevonden.  
Dat blijft zo. Ik vind dat als je iets niet aan kinderen kunt uitleggen, 
je dat ook niet kunt aan volwassenen", besluit de predikant. 
 

 
NIEUWS VANUIT DE OECUMENE 
U heeft vast al wel gemerkt dat er een verandering is geweest in de 
oecumenische vieringen: geen viering meer op de Tweede Kerstdag 
en op Tweede Paasdag.  
Wel blijft de viering op Tweede Pinksterdag, steeds in een andere kerk. 
En eens in de drie jaar is de druk bezochte Pinksterviering op het 
grasveld voor het gemeentehuis. Wij hopen u dit jaar te mogen 
begroeten op tweede Pinksterdag, 20 mei a.s. om 10:00 uur in de 
Maria Christina Kerk, voor de oecumenische Pinsterviering.  
 

Thema zal zijn: ‘Geest zonder grenzen’.  
 

Er is ook een nieuw initiatief: we gaan de vieringen op Hemelvaart en 
met Oudjaar gezamenlijk doen. Het volgende is afgesproken: 
 

- Het worden gebedsvieringen 
 

- Ze zijn wisselend in de drie aangesloten kerken: de Oosterlichtkerk,   
de Centrumkerk en de Kerk van Onze Lieve Vrouw 
 

- De tijden passen we aan op de tijden die er in de verschillende 
kerken zijn  
 

We hebben voor twee jaar de voorgangers ingeroosterd. Data zijn: 
 

9 mei 2024 OLV 10.30 uur voorganger: Annelies van den Boogaard  
31 december 2024 Centrumkerk 19.00 uur voorganger: H. Oechies 
29 mei 2025 Oosterlichtkerk 10.00 uur voorganger: W. van Laar 
31 december 2025 Centrumkerk 19.00 uur voorganger: M. Cevaal 

We hopen van ganser harte, dat u nieuwsgierig bent en met ons mee 
komt vieren. Wees welkom!                      Annelies van den Boogaard  
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LEERHUIS BIJBEL EN GELOOF IN MEI  
 
Datum: dinsdag 14 mei 2024 
Tijd: 10:30 – 12:15 uur, met aansluitend een ‘aanschuiflunch’  
Plaats: In de ontmoetingsruimte van de Maria Christina Kerk, 
Dolderseweg 123b Den Dolder 
 
Thema: ‘God on trial’, film met nagesprek 
 
In deze maand van gedenken en vieren willen we via de beamer in de 
ontmoetingsruimte met elkaar kijken naar de film ‘God on trial.’  
Dit Britse docudrama (90 minuten) uit 2008 onder regie van Andy 
DeEmmony en geschreven door Frank Cottrel Boyce vertelt een 
aangrijpend verhaal. Het speelt zich af in een sombere barak in 
concentratiekamp Auschwitz. Het is het verhaal van een groep Joodse 
mannen van uiteenlopende afkomst en positie, aan de vooravond van 
hun waarschijnlijke dood. Zij verblijven daar tegelijkertijd met een 
andere groep die hen bespot en uitlacht.  
 
Zij gaan onderling een debat aan om er achter te komen wat Gods 
intenties zijn in deze uitzichtloze situatie en om meer zicht te krijgen op 
alle vragen beginnen zij een rechtszaak tegen God.  
 
‘Heeft God het heilige verbond met het Joodse volk verbroken?’,  
zo luidt de aanklacht. Is het een beproeving? Een brandoffer 
(holocaust)? Of heeft God een nieuw verbond gesloten, met de nazi’s? 
Deze en andere vragen komen aan bod in dit op mondelinge 
overlevering gebaseerde document, waarin een debat over de wet 
(Torah) transformeert tot een troostend gebed.  
 
Als we de film gezien hebben gaan we met elkaar in gesprek over wat 
de film bij ons heeft opgeroepen, of aan de hand van enkele 
gespreksvragen in aansluiting bij de film en/of de actualiteit. 
 
Opgave bij Annie van Dijk: E-mail: annie.v.dijk@outlool.com of 
telefoon: 030-2281589 
 
Na afloop van harte welkom bij de aanschuiflunch, met wat ieder heeft 
meegebracht! Voor koffie, thee en fruit wordt gezorgd.  
 

mailto:annie.v.dijk@outlool.com


10 

 

BERICHTEN VAN DE ZWO 
 
We maken ons op voor Pinksteren, het feest van 
hoop, omdat Gods Geest bij ons is.  
Hoop is meer welkom dan ooit.  
 
Verzoening 30 jaar na Rwandese genocide 
Het is 30 jaar geleden dat de genocide van Hutu’s 

op Tutsi’s plaatsvond in Rwanda. Op 7 april ging in Rwanda weer 
honderd dagen van herdenken in, want dit mag nooit meer gebeuren. 
Het trauma van de genocide drukt nog steeds op overlevenden, 
daders, jong en oud. Veel daders zijn berecht. Sommigen zijn 
teruggekeerd naar hun dorp. Maar hoe kunnen buren en kerkleden 
elkaar ooit weer vertrouwen? Rwandese kerken trainen hun pastors in 
traumahulp en verzoeningswerk. Ook bieden kerken vak trainingen aan 
jongeren. Zij zijn de hoopvolle toekomst van dit land in ontwikkeling.  
De Protestants Nederland heeft al zestig jaar banden met de 
Presbyteriaanse Kerk van Rwanda. Jurjen de Groot, directeur van Kerk 
in Actie en de Protestantse Kerk in Nederland, bezocht Rwanda 
onlangs. Hij ontmoette dominee Jerome Bizimana, die in Remera een 
verzoeningsgroep heeft opgezet, waarin daders en slachtoffers van de 
genocide met elkaar in gesprek gaan. Daarbij geeft de Bijbel steun, 
zoals bijvoorbeeld het Bijbelboek Ezechiël. Daar leer je hoe je als een 
land dat door oorlog verwoest is, alleen een toekomst hebt als je 
excuses maakt en je weer verzoent. 
 
Pinkstercollecte 19 mei 
De collecte op deze Pinksterzondag is bestemd voor Rwanda. 
Uiteraard bevelen we deze collecte van harte bij u aan.    
 
Wereldwinkel  
Op zondag 5 mei staan we tijdens het koffiedrinken weer voor u klaar 
met de Wereldwinkel.  
 
We wensen u een hoopvolle Pinksteren.  
 
Een vriendelijke groet namens de ZWO:  
 
Suzan Tack 
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25 JAAR LATER DAN TOCH GERECHTIGHEID? 
 

Op 27 april 1999, dus precies vijfentwintig jaar 
geleden, proberen duizenden Kosovaren naar 
Albanië te vluchten.  

De NAVO bombardeert sinds een maand 
Servische doelen, maar de bevrijding is nog niet 

in zicht. Sterker nog, voor vele Kosovaren wordt dit 
de zwartste dag in hun bestaan. 
 
Bij een checkpoint in een klein dorpje op weg naar de Albanese grens, 
worden de mensen opgehouden. Ze moeten hun documenten laten 
zien en zouden daarna door mogen. Maar dat geldt niet voor de 
mannen. Die worden bruut van hun gezinnen gescheiden, waarna de 
vrouwen en kinderen door moeten lopen.  
 
Pas jaren later wordt het voor vele Kosovaarse families duidelijk wat er 
met hun man of vader is gebeurd. De hoop dat hij misschien ‘slechts’ 
jarenlang in Servië gevangen zit, blijkt onterecht. Hij blijkt al op de dag 
van de vlucht naar Albanië te zijn vermoord. Samen met honderden 
andere (burger)mannen. De lichamen zijn daarna verstopt in Servië. 
 
Voor Stefan en Margriet is dit massagraf – het grootste van deze 
oorlog – een belangrijke plek. Zij kennen veel gezinnen die op die  
27e april zonder vader of echtgenoot kwamen te zitten. Deze families 
zijn op allerlei manieren geholpen door het werk van de Nederlandse 
stichting (De Brug) waar zij jaren actief voor waren. 
 
Recht is er nooit gekomen voor de nabestaanden. Niet onder het VN-
mandaat na de oorlog en niet onder de verantwoordelijkheid van de 
Europese missie EULEX. Tot op vandaag is er nooit één Serviër 
veroordeeld voor deze massamoord. Toch is er kleine hoop dat er ooit 
iets van recht wordt gesproken. Sinds enkele maanden heeft Kosovo 
zelf de zaak kunnen oppakken en de speciale aanklager heeft gezegd 
dat er 53 namen bekend zijn van betrokkenen bij deze gruweldaad.  
Dit zal uiteraard een hele lange juridische (en politieke) weg worden, 
maar dát is het misschien wel waard.  
 
Als u een gift wilt schenken aan het werk van Stefan & Margriet, kunt u 
dat doen aan Diaconie Protestantse Gemeente Den Dolder, 

NL 68 RABO 0162 108044 ovv ‘Structurele Opbouw Kosovo’. 
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Op 20 mei (Tweede Pinksterdag) is er een oecumenische dienst in de 
Maria Christinakerk in Den Dolder. Voorgangers zijn ds. Renske 
Zandstra en pastor Annelies van den Boogaard. 
Het thema van de dienst is: ‘Geest zonder grenzen’. 
De dienst begint om 10:00 uur. (zie ook pagina 3) 
 
De opbrengst van de te houden collecte zal bestemd zijn voor 
Stichting De Vrolijkheid: een netwerk van professionele kunstenaars, 
regelaars, vrijwilligers, kinderen, jongeren en ouders.  
Samen realiseren zij wekelijks meer dan 100 workshops en 
kunstprojecten op asielzoekerscentra door heel Nederland. 
Met dans, theater, muziek, nieuwe media en beeldende kunst 
investeert de Vrolijkheid in de ontwikkeling van jonge azc-bewoners.   
NB: neemt u svp contant geld mee.  
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UIT HET VERSLAG VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE  
TE DEN DOLDER VAN 13 MAART 2024 

 
Aanwezig: Ron Coljée (preses), Wim Dekker, Rein van Dijk 

(scriba), Marianne Koster,  Trudy Steetskamp (notulist) 
en ds. Renske Zandsta. 

Afwezig: Alie Dormans, Gerrie van Rijswijk en Ria Spies. 

1. Opening: 
De voorzitter opent de vergadering met het lezen van een gebed in 
deze veertigdagentijd van ds. Marco Batenburg. 
 

2. Bezinning: 
Renske Zandstra leest op deze dag van Gewas en Arbeid uit 
Marcus 4:1-9 en een stukje van de site van de PKN ‘samen bidden 
voor een groeiseizoen geeft moed’. Twee agrariërs spreken over 
de zorgen en onzekerheden door wet- en regelgeving vanuit de 
overheid en de overstap naar biologisch boeren en regeneratieve 
landbouw. 
Daarna spreken wij met elkaar, ieder aan de hand van één van de 
uitspraken van bovengenoemde agrariërs die Renske aan zakjes 
met zaadjes voor diverse bloemen heeft geniet, over wat het geloof 
van deze boeren en hun pogingen om goed met de natuur omgaan 
en hun zorgen over het overheidsbeleid met ons doet en sluiten af 
met het zingen van een lied.  
  

3. Ingekomen- en verzonden stukken: 
Ontvangen is de uitnodiging van de Basisschool de Kameleon voor 
de jaarlijkse kranslegging bij het monument aan de Soestdijkerweg 
in den Dolder. Marianne Koster zal Renske op 5 april a.s. 
vergezellen. 
En een presentatie van Accolade Zorg die oa in Zeist en De Bilt 
verzorgingshuizen en een Hospice heeft. 
 

4. Verslag vergadering van 14 februari jl. en Actielijst: 
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en getekend.  
N.a.v.:  
- Joke Groenendijk zal af en toe tijdens de kerkdiensten het orgel 

bespelen. Mieneke Leijnse zal contact met haar opnemen over 
de financiële afhandeling. 

- Er heeft zich nog iemand gemeld die op het orgel kan spelen.  
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- Sietze Kaldeway zal het toezicht op het onderhoud van het 
orgel op zich nemen. 

- Rietje Troost en Rein van Dijk zullen voorlopig het afdrukken 
van de liturgieën blijven verzorgen. Maarten Vrolijk heeft 
aangeboden incidenteel te willen invallen. 

- In het vervolg zullen er bij gewone diensten iets meer liturgieën 
afgedrukt worden 45 i.p.v. 35 stuks. 

- De film ‘God on trial’ zal tijdens een Leerhuis-bijeenkomst 
gedraaid worden. 

 
5. Rapportages en mededelingen:  

a. Predikant: 
- De Lectio Devina bijeenkomsten op 21 februari en 3 maart jl. 

waren mooie bijeenkomsten. Op 20 maart a.s. is de laatste van 
de serie van 3. 

- De onthulling van de deelkast in den Dolder vindt op 15 maart 
a.s. om 14:00 uur plaats. 

b. Eredienst: 
- Tijdens de kerkdienst op 1e Paasdag spelen 2 mensen van het 

Senioren Harmonieorkest van de Provincie Utrecht (SHOPU) 
fluit en fagot. 

- Op Witte Donderdag wordt de avondmaalstafel voor het kruis 
geplaatst. Er zal brood en wijn zijn. 

- Met Heleen de Hoog zal overlegd worden om 1 liturgie te 
maken voor de 3 diensten rondom Pasen. 

c. Pastoraal Beraad: Geen bijzonderheden. 
d. College van Kerkrentmeesters: 

De toezeggingen van bijdragen voor het komend jaar voor de 
Actie Kerkbalans, is boven verwachting. De bijdragen voor 
ZWO zijn aanzienlijk hoger. 

e. College van Diakenen: Geen bijzonderheden. 
f. ZWO:  

Voor de vastenmaaltijd op 14 maart a.s. hebben zich 41 
deelnemers opgegeven, waaronder mensen uit de Centrumkerk 
en de OLV Parochie in Bilthoven. Er wordt een Rwandese 
maaltijd geserveerd. 

g. Ontmoeting, dat Treft!:  
Het jubileumconcert op 3 maart jl. van Con Piacere was mooi 
en werd goed bezocht. 

h. Redactie Onderweg: Geen bijzonderheden. 
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i. Oecumenische contacten: 
Alie Dormans en Renske Zandstra hebben de 
kennismakingsbijeenkomst met de nieuwe burgemeester Joyce 
Langenacker met de leden van het platform levensbeschouwing 
en religies, Raad van Kerken en pastores bijgewoond. 

j. Website: Geen bijzonderheden.  
 

6. Rondvraag: Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 
 

7. Sluiting: Marianne Koster leest het gedicht ‘Tot het uiterste’ van 
Hans Bouman uit de 40-dagen kalender.     

Aldus vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van 10 april 2024 
 

Rein van Dijk, scriba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bedankje 

Heel hartelijk dank voor de mooie bloemen.  
Het deed me goed.  
Mede door de laptop voel ik me toch verbonden 
met de Maria Christina Kerk. 
Ik wens jullie een gezegende zomer en wie weet 
tot ziens. 
 
Hartelijke groet, 
                              Ali Demper 
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ONTMOETING, DAT TREFT! 
 

Ontmoeting, dat treft! nodigt jullie uit voor:  
‘Protestantse Gemeente Den Dolder, de musical’. 
 
Zondagmiddag 9 juni a.s. om 15:00 uur spelen verteller Kees 
Posthumus en accordeonist Juul Beerda hun voorstelling ‘Protestantse 
Gemeente Den Dolder, de musical’ in de Maria Christina Kerk.  
Het verhaal, de teksten en de liedjes zijn op maat geschreven voor de 
Protestantse Gemeente Den Dolder. De musical vertelt het 
meeslepende verhaal van René en Maria.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
René woont sinds kort in Den Dolder en is actief lid van de 
Protestantse Gemeente.  
Samen met veel vrijwilligers houdt hij de gemeente draaiende, door 
weer en wind.  
Ook als het getij soms tegenzit, gemeenteleden ouder worden en de 
spoeling dun wordt.  
Maria woont al haar hele leven in Den Dolder en heeft helemaal niets 
met welke kerk dan ook. Wel zoekt zij naar zin, gemeenschap en 
inspiratie. Zou er een club bestaan die aan deze behoefte voldoet? 
Vindt zij een plaats om geïnspireerd te worden?  
Als de wegen van René en Maria elkaar kruisen, heeft dat 
onverwachte en spannende gevolgen.  
Vanwege de grote verschillen die er tussen de twee zijn lijkt hun liefde 
geen kans van slagen te hebben.  
Gelukkig komt het allemaal goed, want ‘het is een musical’.  
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In ‘Protestantse Gemeente Den Dolder, de musical’ krijgen plaatselijke 
helden, heldinnen, straten en gebouwen, gewoontes en 
eigenaardigheden een plaats in een bewogen liefdesverhaal.  
Nieuwe teksten op bestaande musicalliedjes, uit bijvoorbeeld The 
Sound of Music, West Side Story en Les Miserables, vertellen het 
meeslepende liefdesverhaal van twee Doldenaren.  
 

De finale zal vrolijk, positief en uitbundig zijn!  
 

De toegang is vrij, wel ontvangen we graag een vrijwillige bijdrage. 
 

Na de musical ontmoeten we elkaar bij een feestelijke borrel!  
 

Zo sluiten we met elkaar vrolijk het kerkelijk seizoen af,  
dat we in september begonnen zijn met het vieren van het 
  

                      70-jarig  

 
 
                 bestaan van onze Maria Christina Kerk.  
 

Van harte welkom namens het Ontmoeting, dat Treft! Team: 
 

Tineke Bot,  
     Heleen de Hoog,  
          Henriëtte Lopulalan  
               en ds. Renske Zandstra  
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TREK IN EEN GOED GESPREK? 
 
In Nederland kunnen we vieren dat we in vrijheid leven. Maar vrijheid is 
nooit vanzelfsprekend. Daarom gaan mensen op 5 mei in heel 
Nederland met elkaar aan tafel, om verhalen te delen en samen 
vrijheid te vieren. Ook in Den Dolder wordt een vrijheidsmaaltijd 
georganiseerd. We eten soep – Vrijheidssoep – hét symbool van de 
Vrijheidsmaaltijd. Top-kok Nick Toet heeft de soep gemaakt.  
 

                                     Schuif jij aan? 

 
Organisator:   Comité 4 en 5 mei Den Dolder 
Wanneer:   zondag 5 mei 2024 
Tijd:    12:30 tot 14:00 uur 
Plaats:               Maria Christinakerk Den Dolder 
Aanmelden:   vóór 4 mei op w.beuzel@ziggo.nl 
 
Aan 4 tafels met maximaal 6 personen eten we en kun je ondertussen 
met de ander in gesprek. 
  
• Gespreksonderwerpen staan op speciaal hiervoor gemaakte 

gesprekskaartjes. 
• Een gespreksbegeleider helpt het gesprek te hebben met elkaar. 
• Wil je brood, stokbrood, Turks brood of heel ander brood voor bij 

de soep en om te delen zelf meenemen? 
• De soep is veganistisch. 
• Het is een gelegenheid om elkaar te ontmoeten, verbondenheid te 

ervaren en van gedachten te wisselen over het bewaren van 
vrijheid. 

Samen eten is dé manier om elkaars wereld beter te leren kennen.  
Schuif je aan? Meld je dan vóór 4 mei aan op w.beuzel@ziggo.nl 
onder vermelding van je voor- en achternaam.  
Komt bijvoorbeeld ook je partner, zoon of buurvrouw mee, 
vermeld deze dan even apart bij je aanmelding.                                   

mailto:w.beuzel@ziggo.nl
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Waar twee of drie 
 
Waar twee of drie in uw naam 
geloof delen, 
hoop koesteren, 
liefde schenken, 
elkaar de hand toe steken,  
elkaars zwakte dragen, 
elkaar levenskracht geven, 
dáár bent U in hun midden 
als bron van leven. 
 
Met maar twee of drie durft u het aan  
een nieuw begin te maken, 
een andere weg te wijzen, 
de toekomst te openen 
voor het gedeelde brood, 
voor het levende water, 
voor de klare wijn. 
Zó verandert U eenlingen 
in een volk dat samengaat. 
 
Geef dat ik met die twee of drie 
mij op weg durf te begeven, 
mij van harte wil inzetten, 
mij persoonlijk geroepen weet 
uit honger naar recht en rede, 
uit dorst naar echte vrede, 
om waarheid te doen en te spreken. 
Wil zo tastbaar aanwezig zijn 
als bron van mijn leven.    
 
( Alfred C. Bronswijk) 
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 BIJBELLEESROOSTER MEI 2024

1 wo Onderweg naar huis Psalm 107:1-9

2 do Uit de boeien Psalm 107:10-22

3 vr Tot rust gekomen Psalm 107:23-32

4 za Gezegend             (Dodenherdenking) Psalm 107:33-43

5 zo Onderzoekende geest (Bevrijdingsdag) 1 Johannes 4:1-10

6 ma Geen uimte voor angst 1 Johannes 4:11-21

7 di Getuigenis 1 Johannes 5:1-12

8 wo Zonde 1 Johannes 5:13-21

9 do Verheven  (Hemelvaartsdag) Psalm 47

10 vr Terug-en omhoogkijken Handelingen 1:1-14

11 za Opvolging Handelingen 1:15-26

12 zo Hoogtijdagen 1 Leviticus 23:1-14

13 ma Hoogtijdagen 2 Leviticus 23:15-22

14 di Hoogtijdagen 3 Leviticus 23:23-36

15 wo Hoogtijdagen 4 Leviticus 23:37-44

16 do Licht en brood Leviticus 24:1-9

17 vr Hemel en aarde Psalm 104:1-23

18 za Goed verzorgd Psalm 104:24-35

19 zo Verbijstering                     (Pinksteren) Handelingen 2:1-13

20 ma Aangekondigd Handelingen 2:14-24

21 di Davids Zoon Handelingen 2:25-36

22 wo Gemeenschap Handelingen 2:37-47

23 do Verbond Deuteronomium 4:41–5:5a

24 vr Tien geboden 2.0 Deuteronomium 5:5b-21

25 za Toegewijd Deuteronomium 5:22-33

26 zo Luister en leef Deuteronomium 6:1-9

27 ma Geef het door! Deuteronomium 6:10-25

28 di Gezien en genezen Handelingen 3:1-10

29 wo Messias Handelingen 3:11-26

30 do Steen des aanstoots Handelingen 4:1-12

31 vr Zwijggebod Handelingen 4:13-22



 

 

1 - 8 mei 

Psalm 107 heeft in de paastijd heel oude papieren. De psalm wordt al 

meer dan 1000 jaar op zesde paasdag gezongen. In het huidige 

leesrooster klinkt hij in de aanloop naar die zondag.  

 

9 - 11 mei 

Psalm 47:6 wordt met veel Halleluja’s op Hemelvaartsdag gezongen: 

‘Onder gejuich steeg God omhoog, de Heer steeg op bij hoorngeschal’. 

Handelingen 1 maant ons echter niet te lang naar de hemel te blijven 

staren. 

 

12 - 16 mei 

Leviticus zet de joodse feesten op de kalender. Pasen duurt 7 weken, 

op de vijftigste dag wordt de paastijd afgesloten. Het Griekse woord 

voor ‘vijftigste’ is pentekoste (Leviticus 23:16), dat in onze taal 

verbasterd is tot Pinksteren. 

 

17 - 22 mei 

Psalm 104:30 is een echte pinksterpsalm: ‘Zend uw adem en zij 

worden geschapen, zo geeft U de aarde een nieuw gelaat’. 

Handelingen 2 vertelt van die adem, een windvlaag, ‘toen de dag van 

Pinksteren aanbrak’. 

 

23 - 27 mei 

Het boek Deuteronomium kijkt uit naar het beloofde land, net zoals wij 

in de paastijd mogen uitzien naar Gods koninkrijk. Ook nu de paastijd 

is afgesloten, lezen we nog een paar hoofdstukken door om in  

Deuteronomium 5 de tien woorden en in Deuteronomium 6 het Sjema 

Jisrael te horen, ‘Luister Israël: de Heer onze God, de Heer is de enige’ 

(vers 4). 

 

28 mei - 1 juni 

We pakken de draad weer op in het boek Handelingen en lezen hoe 

het verder ging na Pinksteren. Het boek heet Handelingen van de 

apostelen – dat zouden er twaalf kunnen zijn, maar het gaat in feite 

vooral om twee: Petrus eerst, daarna Paulus. 



 

 

 


