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HERBERGZAAMHEID 
 
‘Dit huis, met liefde opgebouwd, 
dit gastenhuis voor jong en oud, 
ligt langs de weg als een oase, 
hier kan men putten, nieuwe kracht, 
hier is beschutting voor de nacht, 
hier is het elke zondag Pasen! 
Gezegend al wie binnengaat 
en al zijn lasten liggen laat.’ 
 

(tekst André Troost; 3e couplet van “Dit huis een herberg onderweg’,  
te zingen op de melodie van psalm 84) 
 

Tijdens het bezinningsmoment van de kerkenraad van januari hebben 
we met elkaar gesproken over ’herbergzaamheid’. Het thema werd ons 
aangereikt door het Kerstnummer van het Ouderlingenblad, dat het ons 
mee wil geven het nieuwe jaar in. Omdat het een thema is, dat steeds 
weer om ‘opvolging’ vraagt. 
 

We ontdekten dat we bij de kerk als plaats van herbergzaamheid 
vooral denken aan bekende plaatsen en organisaties: aan Het leger 
des Heils of aan de Pauluskerk in Rotterdam. Het zijn plaatsen die ons 
aanspreken om het goede dat er vanuit gaat, maar we kunnen ons er 
niet zo gemakkelijk mee identificeren. Onze omgeving is heel anders, 
en dus onze kerk ook zeiden we. 
Toch kan een heel gewone gemeente opeens een plaats van grote 
herbergzaamheid worden, zoals de Open Hof in Kampen. Daar vindt 
sinds 21 november 2024 de familie Babayants een gastvrije herberg, 
waar zij schuilen en zich veilig voelen. Het gezin dat al elf jaar in 
Nederland verblijft, waarvan acht jaar in het AZC Emmen, dreigt te 
worden uitgezet naar Oezbekistan. 
De dichter van psalm 84 schrijft dat zelfs de mus een huis vindt, en de 
zwaluw een nest, waarin ze haar jongen neerlegt, bij de altaren van de 
Heer van de hemelse machten. 
Ja, een mens mag schuilen bij de Levende God, en wie bij God hun 
toevlucht zoeken die zullen gelukkig zijn. En wij kunnen ook zelf die 
mens zijn. Want zomaar opeens kan je leefwereld onherbergzaam zijn, 
de vanzelfsprekende geborgenheid die je kende voorbij… 
Toch goed dat er dan langs de weg een huis ligt als een herberg,  
waar je terecht kunt om bij God en bij elkaar te schuilen. 
 
Renske Zandstra 
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KERKDIENSTEN FEBRUARI 2025 
 
Zondag   2 februari: voorganger mw. ds. R. Zandstra 
10:00 uur.                             organist: Jan Koert Brinkman 
                       collecten: 1ste Diaconie, 2de Kerk 

Wereldwinkel en koffie van Wim en Geertje 
 
Zondag   9 februari: voorganger ds. D. Gutter (Baarn) 
10:00 uur.                            organist: Helmut Schrovenwever 
              collecte:  1ste Diaconie, 2de Kerk 
               
Zondag 16 februari: voorganger mw. ds. R. Zandstra 
10:00 uur.                             organist: Sietze Kaldeway 
Dienst van Schrift en Tafel  collecten: 1ste Stichting Futur Bali , 2de Kerk 
                       Koffie van het C team 
 
Zondag 23 februari: voorganger ds. R. Rosmolen (Hoogland) 
10:00 uur.                            organist: Jan Koert Brinkman 
                                            collecten: 1ste Diaconie, 2de Kerk 
                       Koffie van Trudy 
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BIJ DE DIENSTEN 

Zondag 2 februari: Het is vandaag Werelddiaconaatszondag, 
teruggaand tot de watersnoodramp van 1953, toen we er mee 
geconfronteerd werden dat een ramp ook ons land zomaar kan 
overkomen. We lezen deze zondag volgens het ‘alternatieve spoor’ uit 
het boek 1 Koningen (3: 16 – 28), over een koning met ‘lef’. Dat is hart 
én moed. Nog altijd kennen we de uitdrukking van ‘een 
Salomonsoordeel’: een wijze beslissing waarbij erbarmen leidt tot 
gerechtigheid. In dit verhaal roert zich de buik, de schoot, van een 
moeder, en zo wordt ook de koning bewogen. Alles weerspiegelt de 
barmhartigheid van onze God, waarvan we ook zingen: ‘Een schoot 
van ontferming is onze God’. Aan het begin van de dienst kiezen we in 
onderling gesprek drie kernwoorden, kwaliteiten waar een goede 
koning, president of (regerings-) leider over moet beschikken.  
 
Zondag 9 februari: Het alternatieve spoor leest verder uit 1 Koningen 
8: 12 – 30, onderdeel van de inwijdingsceremonie van de tempel van 
Salomo. Hij hoopt in toespraak en gebed dat de tempel een plaats van 
nabijheid kan zijn, van een God met ogen en oren. Het leesrooster 
leest Lucas 5: 1 – 11, de roeping van enkele vissers om ‘vissers van 
mensen’ te worden. Over nabijheid gesproken.  
 
Zondag 16 februari: We lezen uit 1 Koningen 9: 1 – 9, waar het 
dreigend klinkt dat wie God verlaat kwaad op kwaad heeft te vrezen.  
Want het gaat God niet om die schitterende plaats, de tempel, als 
sacrale ruimte. Maar om onderdak voor zijn bedoelingen met deze 
wereld, die er buiten moeten worden geconcretiseerd. Wie door 
mensen kwaad wordt aangedaan, zo horen we uit Lucas 6: 17 – 26, 
die mag God juist dichtbij weten. We vieren deze ochtend de Maaltijd 
van onze Heer, en beseffen voor wie het echte geluk is.  
 
Zondag 23 februari: Als we verder lezen uit 1 Koningen horen we 
over de koningin van Seba (een gebied waarschijnlijk in Arabië) en hoe 
zij onder de indruk is bij haar audiëntie als zij koning Salomo ziet. Door 
haar ogen begrijpen wij: Gods liefde voor Israël is ‘voor eeuwig’ en 
krijgt gestalte in het handhaven van gerechtigheid en recht door de 
door God aangestelde koning. De Lucaslezing (6: 27 – 38 ) gaat over 
het liefhebben van de vijand, goed doen en uitlenen aan wie niet terug 
kan betalen. Om goed zijn zoals God goed is.   
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UITGELICHT (voorganger op 9 februari) 

 

Mijn naam is Daan Gutter. Ik woon in Baarn.  

Ik heb twee zoons, een schoondochter en twee kleindochters.  

Toevallig wonen die ook allemaal in Baarn. 

De laatste zestien jaren van mijn werkzame leven heb ik als advocaat 

gewerkt. 

Vijftien jaar geleden ben ik begonnen met de theologiestudie.  

Ik ga als proponent op veel plaatsen voor in de dienst op zondag. 

Ik zie er naar uit om in uw gemeente voor te gaan.  

 
UITGELICHT  (voorganger op 23 februari) 
 
René Rosmolen is theoloog en creatief 
therapeut. Hij studeerde in Leiden en was NH 
predikant in de kerkelijke gemeentes van 
Dordrecht, Garijp en Hoogland. Momenteel werkt 
hij als geestelijk verzorger in het 
psychogeriatrisch verpleeghuis ‘Lisidunahof’ in 
Leusden. Vanuit de Bergkerk te Amersfoort is hij 
aangesteld voor een project ‘ouderdom en 
zingeving’. Onlangs verscheen er een boekje van zijn hand in de serie 
Werkboekjes voor de Eredienst over ‘Dementie en liturgie: vieren in het 
verpleeghuis’. Als geestelijk verzorger maakt hij gebruik van eigen 
gemaakte schilderijen met religieuze thema’s (o.a. de Doop van Jezus, 
de Annunciatie, de Goede Herder en het Laatste Avondmaal). 
 
Creatief therapeut 
Als creatief therapeut heeft hij een eigen praktijk voor rouw- en 
ziekteverwerking en geestelijke begeleiding. Naast gesprekken maakt 
hij ook gebruik van non-verbale middelen (schilderen, tekenen, klei). 
Hij heeft meegewerkt aan TV programma’s over rouw zoals Teleac en 
Schepper en Co. Op verzoek geeft hij lezingen, 
toerustingsbijeenkomsten en workshops over het thema ‘rouw’. 
 
Beeldend werk 
Zijn beeldend werk bevat foto’s en schilderijen. Foto’s van zijn hand 
zijn te bekijken op de Pentax Photo Gallery. Op diverse locaties heeft 
hij exposities gehouden van eigen beeldend werk. Hij schildert zowel 
vrije (portretten, stillevens, landschappen) als religieuze thema’s. 

https://www.bergkerk.nl/index.php/onder-de-vijgenboom
https://www.bergkerk.nl/index.php/onder-de-vijgenboom
https://www.renerosmolen.nl/publicaties/in-betrouwbare-handen/
https://www.renerosmolen.nl/publicaties/in-betrouwbare-handen/
https://www.renerosmolen.nl/beeld/
https://www.renerosmolen.nl/rouw/
https://www.renerosmolen.nl/rouw/
http://www.pentaxphotogallery.com/artists/renerosmolen
https://www.renerosmolen.nl/schilderijen/
https://www.renerosmolen.nl/wp-content/uploads/2018/03/Rosmolen_Rene.jpg
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Schilderijen met een religieus thema zijn in diverse tijdschriften en 
kerkbladen gepubliceerd (o.a Open Deur, Muziek en Liturgie, 
Kerkinformatie). Door het Martini ziekenhuis in Groningen werd een 
Advent drieluik van zijn hand aangekocht voor het Stilte Centrum. 
Bartimëus te Doorn kocht een schilderij aan van Franciscus van Assisi 
voor zijn pastoraal centrum. 
 
Kruiswegen 
Hij heeft twee kruiswegen gemaakt (krijt en verf). De krijtversie is 
bekroond met de PKN-prijs tijdens de expositie Non Verbaal in de 
Oranje kerk te Amsterdam.  

 
 

 
 
 

 
 
 

 

https://www.renerosmolen.nl/kruisweg/
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BIJPRATEN ONDERWEG  
 
Op donderdag 2 januari jl. zijn we in Den Dolder opgeschrikt door een 
steekincident met dodelijke afloop en betreuren we het leven van een 
76-jarige dorpsgenoot. Op zondag 5 januari jl. hebben we er in onze 
Nieuwjaarsviering bij het kyriegebed woorden aan proberen te geven. 
Als teken van ons meeleven heb ik drie rode rozen en twee kleine 
engeltjes (kaarsjes) bij de gedachtenisplaats neergelegd.  
Inmiddels heeft er – na een besloten bijeenkomst voor de bewoners 
van Duivenhorst in onze kerk – ook een openbare bijeenkomst 
plaatsgevonden, in de sporthal. Met ruim 300 mensen waren we daar 
aanwezig en hebben zorgen en angsten gedeeld, en gaven ook lucht 
aan boosheid en frustratie. Met alle mensen van goede wil zullen we 
samen moeten werken aan het herstel van vertrouwen en het 
hervinden van het goede leven. Waar ik kan zal ik daar aan 
meewerken, zoals door deel uit te maken van de klankbordgroep.  
Wie eens met mij wil praten, dat kan uiteraard.  
 
Op woensdag 19 februari a.s. willen we vanuit de Maria Christina 
Kerk meedoen aan het Kerkasiel van de protestantse wijkgemeente 
de Open Hof in Kampen. Daar wordt gastvrijheid en geborgenheid 
verleend aan de familie Babayants: de kinderen Aram, Ariana, Amelia 
en Aleksa, en hun ouders Aleksander en Karina. Wij zullen het tijdsblok 
van 10:00 tot 12:00 uur invulling geven, met Henk de Roest en 
ondergetekende en wie maar mee wil gaan. Laat het ons weten als je 
als kerkganger mee wilt gaan, en als je kunt rijden!  
 
Namens ‘’Ontmoeting, dat Treft!’ een vooraankondiging, om alvast in 
de agenda te noteren: op zondagmiddag 15 juni a.s. om 15:00 uur 
zullen verhalenverteller Kees Posthumus en multi-muzikant Henk van 
Glabbeek de voorstelling ‘Nathan de Wijze. Alle zeven goed!’ 
spelen in onze Maria Christina Kerk. Zij brengen met hun versie van 
het oude toneelstuk een verhaal over verbinding, tolerantie en 
humaniteit. Met een knipoog naar de moderne tijd. Met prachtige 
meditatieve Oosterse muziek. Met verrassende plotwendingen en een 
onverwachte ontknoping. Hiermee sluiten we ons jaarthema  
‘Goedheid voor het oprapen. Oog hebben voor goedheid en hoop’ af. 
Een middag om ons op te verheugen!  
 
Ds. Renske Zandstra  
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BERICHTEN VAN DE ZWO 
 

Bijdragen aan goede doelen. In 2024 heeft de 
ZWO het prachtige bedrag van € 6000 ontvangen 
van gemeenteleden als vrijwillige bijdrage. 
Hiermee hebben we de Kerk in Actie projecten in 
Rwanda kunnen ondersteunen met 3000 euro. 
Naast deze jaarlijkse bijdrage aan Kerk in Actie 
hebben we opnieuw  een aantal goede doelen 

kunnen steunen. Graag delen we met u welke doelen we het afgelopen 
jaar ondersteund hebben.  
 

We hebben ervoor gekozen om organisaties te steunen die eerder ook 
konden rekenen op een gift, zoals Terre des Homme, Bali Future, 
Mensen kinderen in nood, Zulu Aid en Kosovo. Maar hebben we ook 
een financiële bijdrage kunnen geven in het geval van nood bij de 
ernstige rampen: zo hebben we via Kerk in Actie gedoneerd voor de 
situatie in Libanon en Gaza, en na de aardbeving in Nepal hebben we 
een bijdrage gegeven aan de organisatie Sjaal met een Verhaal.  
We verkopen regelmatig Faire Trade producten van deze organisatie in 
de wereldwinkel. Na de aardbeving hebben zij veel van hun 
medewerkers extra ondersteund. Daar hebben we een bijdrage aan 
kunnen doen. Ook hebben we ervoor gekozen om een bijdrage te 
geven aan Artsen Zonder Grenzen voor de stille ramp die zich door de 
burgeroorlog voltrekt in Sudan. Nogmaals hartelijke dank voor uw 
vrijwillige bijdrage, zo hebben we gezamenlijk een aantal mooie en 
belangrijke projecten en doelen kunnen ondersteunen.  
 

Vooruitblik naar 2025 Ook dit jaar steunen we opnieuw de projecten 
van Kerk in Actie in Rwanda. Kerk in Actie is vorig jaar gestart met het 
initiatief dat gemeenten voor een langere periode (1 tot 3 jaar) een 
specifiek land kunnen ondersteunen. We vinden het waardevol om een 
langere tijd betrokken te zijn. Vanuit de ZWO hebben we de keuze 
gemaakt om het land Rwanda voor drie jaar te ondersteunen. We doen 
dit vanuit de bijdrage die we ieder jaar doen aan Kerk in Actie, en 
bijvoorbeeld door een gerichte collecte of de opbrengst van een 
activiteit zoals de vastenmaaltijd. Daarnaast blijven we dus ook andere 
goede doelen steunen, zoals hierboven weergegeven. Door het jaar 
heen delen we specifieke informatie met u over de projecten van Kerk 
in Actie in Rwanda. Ook in 2025 hopen we weer op uw bijdrage aan de 
ZWO. De uitnodiging daarvoor volgt samen met de Actie Kerkbalans. 
Alvast hartelijk dank! 

Een vriendelijke groet namens de ZWO: Suzan Tack  
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Wereldwinkel Op de eerste zondag in februari staan we weer met de 
wereldwinkel voor u klaar bij het koffiedrinken na de kerk. Mocht u 
buiten de reguliere verkoopmomenten iets uit de wereldwinkel nodig 
hebben, neemt u dan contact op met Herma Lenderink.   
 
 
 
VAN DE DIACONIE.5 
 

Detentiecentrum. 
Op zondag 2 februari vindt er weer een wake plaats van 
16:30 tot 17:15 uur bij het detentiecentrum aan de 
Richelleweg 13 in Soesterberg. Elke eerste zondag van de 

maand staan we even stil bij wat er om ons heen gebeurt met alle 
vluchtelingen. Ook bij vreemdelingen in detentie die zonder strafblad 
toch achter slot en grendel zitten. 
 

Voedselbank. 
Er zijn nog steeds mensen die afhankelijk zijn van de 
voedselbank. Daarom kunt u nu elke zondag van huis 
houdbare voedingsmiddelen, toiletartikelen en wasmiddel 
meenemen. Bent u dit vergeten? Op de eerste zondag van 
de maand dan verkoopt de Wereldwinkel graag Fairtrade 
voedingsmiddelen voor in de mand. 
 

2 februari Collecte: Diaconie. 
 

9 februari Collecte: Diaconie. 
 

16 februari Collecte: St Futur. 
Project Futur zorgt al sinds 2008 dat kansarme kinderen 
op Bali naar school kunnen gaan. Op deze manier 
hebben al veel kinderen een kans op een betere 

toekomst gekregen. In Indonesië komt het vaak voor dat kinderen niet 
naar school kunnen, omdat hun ouders daar het geld niet voor hebben 
of omdat ze op jonge leeftijd al mee moeten werken om mede de kost 
voor het gezin te verdienen. Als er al geld is om iemand naar school te 
laten gaan, dan valt de keuze vaak op jongens, terwijl de meisjes dan 
moeten werken om het schoolgeld voor de jongens op te brengen. 
 

23 februari Collecte: Diaconie. 

Namens de Diaconie: 
 

Gerrie van Rijswijk 
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    HOE INFLATIE OOK HET STUDENTENPROJECT 
                                                                        RAAKT                  

Het Studentenproject in Kosovo, dat wij 
coördineren, loopt al ruim tien jaar.  
In al die jaren zijn er, mede dankzij jullie 

gemeente, tientallen jongeren uit kansarme 
gezinnen geholpen. Dankzij Nederlandse steun 

kunnen zij een studie volgen in een land waar geen 
‘studiefinanciering’ bestaat zoals in Nederland. 
 

In de eerste jaren ging het elk schoolseizoen om ongeveer tien 
jongeren. Dit constante relatief grote aantal was het gevolg van het 
opgroeien van de eerste generatie na-oorlogse kinderen. Zij waren 
heel jong toen de oorlog uitbrak en ze hun vader verloren in ’99.  
De stichting was op allerlei manieren betrokken bij deze gezinnen om 
ze economisch te ondersteunen. Studeren was een nieuwe stap in het 
zelfstandig maken van deze niet-geprivilegieerde generatie. 
 

In de afgelopen jaren is het aantal jongeren binnen het Project 
afgenomen. Dat is prima, want we willen helpen waar nodig.  
Gek genoeg zijn de kosten van het studeren juist toegenomen.  
Dit jaar hebben we vijf jongeren die we ondersteunen, maar de kosten 
zijn hoger dan ooit. Dit is grotendeels het gevolg van de hogere 
collegegelden die sinds de hoge inflatie zijn ontstaan. Betaalden we 
voorheen 700-800 euro voor een gemiddelde studie (met aftrek van 
kortingen), is dat tegenwoordig makkelijk het dubbele. Een medische 
studie is vaak nog duurder en als een student ‘op kamers’ moet, 
proberen we dat ook te regelen. Eén student is een soort herintreder 
als student – wat we toejuichen – en kan zelf een deel bekostigen met 
zijn bijbaan. Dat gaat overigens ongeveer om een volwassen modaal 
maandinkomen in Kosovo; een enorme som dus! 
 

Gelukkig zijn er mogelijkheden, zoals het aanschrijven van fondsen.  
Er moet dus een stapje meer worden gezet om de begroting sluitend  
te maken. Gelukkig hebben we een aantal maanden de tijd om dit te 
doen. Een vriend kwam onverwachts met de vraag of we nog ergens 
geld voor nodig hebben, want hij wilde zakelijk €1000,- doneren voor  
het einde van het jaar. Dáár hadden we wel een bestemming voor... 
 
Als u een gift wilt schenken aan het werk van Stefan & Margriet, kunt u  
dat doen aan Diaconie Protestantse Gemeente Den Dolder, 
NL 68 RABO 0162 108044 o.v.v. ‘Structurele Opbouw Kosovo’ 
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LEERHUIS KERK EN GELOOF IN FEBRUARI 
 
Datum: dinsdag 11 februari 2025  
Tijd: 10:30 – 12:00 uur, met aansluitend een aanschuiflunch  
Plaats: in de huiskamer van de Maria Christina Kerk, Dolderseweg 
123b, Den Dolder  
 
Thema: Morele ambitie en de gelijkenis van de talenten 
 
Rutger Bregman, bekend van zijn boek ‘De meeste mensen deugen’ 
schreef een nieuw boek over ‘’morele ambitie’ en probeert daarmee 
school te maken. Voorop staat ‘ Stop met het verspillen van je talent en 
maak werk van je idealen.’ Hoewel we niet meteen in de doelgroep van 
de schrijver passen, zijn de thema’s die hij aansnijdt wel heel boeiend. 
En ze passen ook helemaal bij ons jaarthema ‘Goedheid voor het 
oprapen, Oog hebben voor liefde en hoop.’ We hebben al veel over de 
betekenis van hoop nagedacht met elkaar, nu richten we onze 
aandacht meer op ‘goedheid’. Wat betekent ‘deugen’ en ´goed doen´ 
eigenlijk en hoe doe je goed?  
 
Bregman wil dat we serieus werk maken van goedheid, zodat het 
goed-doen zo efficiënt mogelijk gebeurt, en op die manier zoveel 
mogelijk teweeg kan brengen in onze wereld. We bekijken met elkaar 
een kort interview dat hij had met Arjen Lubach in de Avondshow. en 
gaan dan in gesprek over de vragen die hij aanreikt: hoe bereik je de 
meeste verandering ten goede in onze wereld? Wie kunnen dat het 
beste doen en wat kun je zelf doen, waar ligt jouw talent om goed te 
doen en waar liggen onze grenzen?  
 
We lezen ook uit de Bijbel, de gelijkenis van de talenten uit Mattheüs 
25: 14 – 30 en stellen onszelf daarbij de vraag naar óns talent om goed 
te doen.  
 
Opgave: bij Annie van Dijk: E-mail: annie.v.dijk@outlook.com of 
telefoon: 030-2281589  
 
Na afloop van harte welkom bij de aanschuiflunch, met wat ieder heeft 
meegebracht! Voor koffie, thee en fruit wordt gezorgd. Ook wie niet bij 
het leerhuis was is welkom om met ons mee te eten.  

 

mailto:annie.v.dijk@outlook.com
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UIT HET VERSLAG VAN DE KERKENRAADSVERGADERING VAN 

11 DECEMBER 2024 

 

Aanwezig: Ron Coljée (preses), Alie Dormans, Rein van Dijk 
(scriba), Ria Spies, Trudy Steetskamp (notulist) en ds. 
Renske Zandstra. 

Afwezig: Wim Dekker, Marianne Koster en Gerrie van Rijswijk 

 
1. Opening: 

Ron Coljéé opent de vergadering door te lezen uit het boekje 
‘Van Allerheiligen tot Kerstmis’, “Eerste en Laatste” en gebed. 
 

2. Bezinning: 
Wij luisteren naar het lied ‘Gaudete’ van Sala en lezen uit Lucas 
3: 7-18 en wisselen gedachten uit over ‘Wat raakt ons’ en ‘Wat 
roept vragen op’ en eindigen met gebed. 
 

3. Ingekomen- en verzonden stukken: 
De scriba licht deze toe. 
 

4. Verslag van 13 november 2024 en actielijst: 
N.a.v.:  
Blz. 1. 4.: Marianne Koster zal de organisatie voor de Open 
Monumentendag in de M.C. Kerk van Alie Dormans 
overnemen. Zij heeft Anneke Lasterie gevraagd haar daarbij  
te helpen. 
Daarna wordt het verslag goedgekeurd en getekend. 

Actielijst: Deze blijft ongewijzigd. 

 

5. a. Begroting Kerk 2025: 

Na enige toelichting en de constatering dat er voor volgend jaar 

een tekort wordt verwacht, wordt de Begroting, onder dank aan 

Mieneke Leijnse voor het opstellen, goedgekeurd en getekend. 

b. Begroting Diaconie 2025: 

Onder dank aan Peter Koster, wordt ook deze begroting 

goedgekeurd en getekend. 
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6. Rapportages en mededelingen: 

a. Predikant: 

- Ook na de dienst op 8 december jl. werd de mogelijkheid 

om onder het genot van een kopje koffie/thee met elkaar na 

te praten, gemist. 

Op verzoek van de kerkenraad zal het College van 

Kerkrentmeesters de mogelijkheden bekijken om een 

bedrijfskoffiezetapparaat van Fair Trade aan te schaffen, 

waardoor er een stuk gemakkelijker en sneller koffiegezet 

kan worden, dan met het huidige koffiezetapparaat. 

- Op 4 december jl. heeft er een gesprek plaatsgevonden met 

een afgevaardigde van de moskee, Harold Oechies, Wouter 

van Laar en Renske Zandstra. Nagedacht wordt hoe dit 

contact voor de toekomst vorm te geven. 

- Er is een gesprek geweest tussen pastores van het convent 

met de geestelijke verzorger van de brandweer. Ook hier 

wordt gezocht hoe een dergelijk contact te concretiseren. 

- Het Leerhuis op 10 december jl. was een boeiende 

bijeenkomst met als thema ‘Oorlog en Vrede’. Er wordt 

binnen de kerk heel verschillend gedacht over hoe wij ons 

tot dit thema moeten verhouden.  

b. Eredienst: 

- De gedachtenisdienst op 24 november jl. was een mooie dienst 

waarbij veel nabestaanden aanwezig waren. 

- De Nieuwjaarsbijeenkomst op 5 januari 2025 begint op 10:00 u. 

Alie en Renske zullen de dienst leiden. 

c. Pastoraal Beraad: tijdens een samenkomst is gesproken over 

gemeenteleden die wat extra aandacht nodig hebben. 

d. College van Kerkrentmeesters:  

Mocht er in Nederland een noodsituatie ontstaan is de  

M.C. Kerk, omdat zij een centrale plek in ons dorp inneemt, 

uitermate geschikt om voor de dorpsgemeenschap iets te 

kunnen betekenen. Er zal nagedacht worden over de vorm. 

e. College van Diakenen: Geen bijzonderheden. 

f. ZWO: 

- Herma Lenderink en Ria Spies hebben de Landdag van 

Kerk in Actie bijgewoond. Hier werden presentaties 
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gegeven over alle goede doelen die deze organisatie 

ondersteunt. In de workshop Rwanda werd een 

terugkoppeling gegeven van de doelen waar de M.C. Kerk 

het afgelopen jaar geld aan gegeven heeft. 

- In haar vergadering zal ZWO zich beraden waaraan zij 

gelden die over zijn zullen schenken. 

- 15 december a.s. zal de wereldwinkel tijdens het 

kerstconcert van het SHOPU opgesteld staan. 

g. Ontmoeting ‘dat Treft!’: Geen bijzonderheden. 

h. Redactie “Onderweg”: De kopij moet op 13 december a.s. 

ontvangen zijn. 

i. Oecumenische Contacten: Op de 3e zondag in januari 2025 zal 

de Oecumenische  Eenheidszondag in de M.C. Kerk gevierd 

worden. Voor de Kindernevendienst wordt een gastvrouw 

gevraagd. De opbrengst voor de collecte zal voor ‘Kinderen in 

de knel’ zijn. 

j. Website: geen bijzonderheden. 

 

7. Diversen: 

➢ Preek van de leek: Wij hebben ons 1 jaar vastgelegd om dit 

initiatief te ondersteunen. Daarna zal er geëvalueerd 

worden. 

➢ Koffiedrinken op 15 december a.s.: i.p.v. ’s morgens, zal er 

’s middags bij het Kerstconcert koffie/thee geschonken 

worden. 

➢ Verklaring omtrent gedrag: hieronder vallen predikant, 

ouderlingen en pastorale bezoekers. Het is lastig vast te 

stellen wie er onder deze regeling vallen. Besloten wordt 

niet te zwaar, maar ook niet te lichtzinnig met deze door de 

Synode opgestelde regeling om te gaan. Volgend jaar zal 

door de scriba bekeken worden wie hieronder vallen.  

➢ Cantorij Muiderkerk: Marina Kaldeway heeft gevraagd om 

op zaterdag in onze kerk te mogen oefenen. De zondag 

erna zal zij als tegenprestatie tijdens de kerkdienst 

optreden. De kerkenraad gaat hier graag mee akkoord. 

➢ Bezoeken werkgroepen: De meeste werkgroepen binnen 

onze kerk hebben aangegeven dit jaar geen behoefte te 
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hebben een uitnodiging te ontvangen om een 

kerkenraadsvergadering bij te wonen.  

➢ Opzet 5 januari 2025: Zie onder 6. b. Eredienst. 

Tussen 10-10:30 u is er gelegenheid om een kopje 

koffie/thee te drinken. Daarna worden er liederen gezongen 

en gedachtes uitgesproken. Alie zal Wim Dekker vragen 

koffie/thee met iets lekkers erbij te verzorgen.  

 

8. Rondvraag: 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

9. Sluiting: Alie leest uit het gebedenboekje “Wij geloven in meer” 

‘Een druppel jou’. 

 

Aldus vastgesteld in de 
kerkenraadsvergadering 
van 8 januari 2025 

Rein van Dijk, scriba 

 
PREEK VAN DE LEEK 
 
Zondag 16 februari a.s komt Philip Vos  (echtgenoot van Koosje).  
de Onze lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand Kerk in Bilthoven 
met het thema: ‘Waar toe zijn wij op aarde’. 
 
Zondag 9 maart a.s komt Eric Martherus in de Centrumkerk in 
Bilthoven met zijn verhaal over ‘Hoop en Liefde’.  
Eric is sinds kort oud-leerkracht van de Julianaschool in Bilthoven.  
Hij is een bevlogen verteller zo heeft de voorbereidingsgroep deze 
week gemerkt tijdens een overleg met hem. 
 
Beide voordrachten beginnen om 16:00 uur en na afloop is er tijd voor 
ontmoeting met hen bij een drankje en een hapje. 
 
In de maanden oktober en november zijn de najaarslezingen van de 
Preek van de Leek in de Oosterlichtkerk en de Maria Christina kerk.  
De data volgen nog. Waarna een evaluatie volgt. 
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ONTMOETING, DAT TREFT! 
 
 
Zondag 16 februari om 15:00 in MCK 

Mirjam van der Laan                                                 boomklever          

(www.natuurbelevingdeboomklever.nl)              

uit Den Dolder komt vertellen over wildplukken. We gaan in ieder geval 

actief aan de slag en Mirjam neemt de natuur mee naar binnen.  

 

‘Tijdens wildplukken’ zijn we vooral op zoek naar verbinding met de 

natuur. En wat geeft nu meer verbondenheid dan van de natuur te 

eten? Het zoeken van voedsel is een oerinstinct, onze voorouders, de 

jagers en verzamelaars deden het al.   

  

Landschap lezen  

 

Als je gaat wildplukken is het belangrijk dat je het landschap gaat 

lezen. Onze voorouders deden niet anders; ze keken naar hun 

omgeving om te bepalen waar ze wat konden vinden.  

Een plantensoort als lamsoor tref je alleen in ziltige gebieden aan de 

kust, in de slikken en schorren van het zeeklei landschap.  

Maar je hebt ook planten die zich overal thuis voelen.  

De paardenbloem bijvoorbeeld vind je in alle landschapstypen die we 

in ons land kennen. Als ik aan het wildplukken ben, lees ik dus eerst 

het landschap. Ik kijk ver vooruit, naar bosschages en naar de kleuren 

in de weides. Aan de kleurschakeringen, het groen en de bloemen, zie 

ik welke planten ik op welke bodemsoorten zal kunnen vinden.  

De bloemen die in een bepaald seizoen bloeien verraden welke 

soorten vruchten ik in de herfst kan verwachten." 

 

Na afloop is er natuurlijk een drankje en een hapje. 

 

Een vrijwillige bijdrage is welkom. 

Namens het team van Onderweg, dat Treft! 
 

 

http://www.natuurbelevingdeboomklever.nl/
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DE VERDUURZAAMING EN MODERNISERING VAN DE  
   MARIA CHRISTINA KERK 

(deel 1) 
Interview met Cees van Rijswijk, d.d. 13 januari 2025 door Jan 
Leijnse 
 

Inleiding 
Vanwege de leeftijd van het gebouw wilde de kerk energiemaatregelen 
nemen en besparingen realiseren door modernisering en vervanging. 
Dit om meer comfort te krijgen voor de kerkbezoeker en gebruiker van 
het gebouw. Met het groene kerklogo wilden we ook een bijdrage 
leveren aan een beter en schoner milieu. Met de volgende informatie 
geeft kerkrentmeester Cees een globale schets van de uitgevoerde 
activiteiten de afgelopen tijd en wat er nog aan plannen ligt. 
 

Eerst een terugblik 
Mijn ervaring start van rond 2011 met een rapport gemaakt over de 
staat van het gebouw, dus zowel de kerkzaal als het wijkgebouw. Er 
stonden veel onderhoudsaspecten in waar ik rond 2014 bij werd 
betrokken. Er werd gevraagd aan een bouwbedrijf om een 
onderhoudsrapport op te stellen, dit om een meerjarenbegroting te 
kunnen maken. Deze heeft toen de stand van het gebouw 
geïnspecteerd. De conclusie was dat er een forse achterstand was, 
bijvoorbeeld van de staat van de kozijnen, maar er was meer 
achterstallig onderhoud. 
 

In 2014 hebben we een plan gemaakt met een groepje gebruikers van 
het pand. De ontmoetingsruimte wilde de kerkenraad graag als eerste 
laten opknappen. Offertes werden opgevraagd om onde 
rmeer de kozijnen te vernieuwen en van dubbel glas te voorzien. Ook 
werd gekeken om meer te moderniseren. De uitvoering startte in 
januari 2015 met zowel aannemers als enthousiaste vrijwilligers van de 
kerk.  

Ook is toen het schilderen in de kerkzaal 
opgepakt. Vanwege een oecumenische 
dienst elders kon men in de kerk de 
verfspullen 14 dagen laten staan, wat toen 
goed uitkwam. Bovendien is de galerijkant 
geheel geschilderd. In datzelfde jaar in de 
zomer werden vervolgens de kleine glas-
in-lood te ramen voorzien van nieuwe 

voorzetramen, mede om energie te besparen. Het kozijnhout was 
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volledig verrot en moest ook worden vervangen.  
 
De verlichting in de 
ontmoetingsruimte is tevens 
aangepakt, dit kon direct vanwege 
de aanwezige technische kennis. 
Belangrijk is goed licht, maar soms 
moet je dit ook kunnen dimmen. 
Ook was er oog voor de sfeer, 
zoals de nieuwe grote mooie rode 
plafondlamp en er kwam nieuwe gordijnstof als afscheiding van het 
podium.  
Alle systeemplafondplaten zijn door vrijwilligers vernieuwd omdat in de 
oude platen kringen zaten van oude lekkages.  
Ook de rode stoelen werd aangeschaft met en zonder armleuningen. 
Deze zijn stapelbaar en verrijdbaar op plateaus. De zware tafels 
werden vervangen door lichte inklapbare exemplaren. Het idee daarbij 
is, het gemakkelijker maken voor de oudere mensen en voor de 
verhuur van de zaal, omdat er nu minder sjouwwerk nodig is.  
 
Helaas werd er de dag voor kerst 2014 ingebroken in ons kerkgebouw. 
Vanwege de schade moest er veel worden vernieuwd.  
Alle paneeldeuren waren beschadigd en de kluis was opengebroken. 
Het behang in de consistorie was zeer beschadigd. Het herstellen van 
de schade kon gelukkig al in januari 2015 beginnen door de aannemer 
en de vrijwilligers. Het voordeel was, dat naast het herstel van de 
inbraakschade, ook andere zaken uit het plan tegelijk konden worden 
uitgevoerd. De verbouwing en modernisering van de 
ontmoetingsruimte en consistorie is dan begin voorjaar 2015 klaar. 
 
Dan volgen diverse klussen: Er waren problemen met de lampen in de 
kerkzaal die elke keer moesten worden vervangen in de kerk. De 100 
watt halogeen lampen moesten met de ladder van een gemeentelid 
worden vervangen. Lastig en met een zeker risico vanwege de hoogte. 

De lampen zijn toen vervangen 
door een 35 watt PL lamp met 
een langere levensduur.  
 
Ook kwam er tegelijk de wens 
om de bovenzaal van nieuwe 
verlichting te voorzien. In de loop 
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van 2016 is hier dimbare Led verlichting gekomen in het aanwezige 
systeemplafond.  
Ook hier zijn alle systeemplafondplaten vervangen.  
De vloer zag er niet goed meer uit mede door verhuur van de 
bovenzaal, deze is toen voorzien van laminaat en de wanden zijn 
geschilderd. Al deze werkzaamheden zijn gedaan door behulpzame 
vrijwilligers. 
 
De winterschilder kwam in de winter van 2016 en heeft de grote glas-
in-lood ramen van de kerk en de abscis geschilderd. Diverse gebreken 
zoals scheuren en barsten en een verzakking zijn toen aangepakt. In 
die periode was de kerk 14 dagen niet toegankelijk en kon ook niet 
worden verhuurd, omdat dit vrij groot onderhoud was. In de zomer 
kwam de schilder weer terug om dezelfde ramen aan de buitenkant te 
schilderen en om ook de rotte voorzetramen te vervangen. 
 
In 2017 was er budget om de keuken en de huiskamer te 

moderniseren. En weer was er een 
groepje vrijwilligers dat van tevoren 
ideeën had uitgewerkt. Een probleem bij 
de uitvoering was om de stopcontacten in 
de muur van 6 cm dik weg te werken, 
echter de stopcontacten zijn 7 centimeter 
dik. 
 Een mooie oplossing werd gevonden 

door een voorzetwand in 
de huiskamer te plaatsen.  
Daardoor kon eenvoudiger 
de waterleiding en elektra 
in de keukenwand worden 
aangebracht en 
weggewerkt. 

De materialen zijn tijdig geleverd en in de 
zomervakantie is dit geheel gerealiseerd, 
voornamelijk door vrijwilligers en een hulp 
van onze vaste timmerman.  
Iedereen is blij met het resultaat vanwege 
de praktischer indeling en 
gebruiksmogelijkheden. 
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In 2018 kwam er een actie voor het aanbrengen van zonnepanelen.  

Op het kerkdak zijn 28 stuks zonnepanelen aan de twee zijdes 
aangebracht. De hogere bomen geven helaas wat schaduw, maar er is 
uitgerekend wat de gunstigste verdeling is over de voor- en achterzijde 
van het dak.  
 

Ook de dakpannen, die 65 jaar oud waren,  
zijn daaronder tegelijk vervangen.  
Er is voor deze speciale actie geld geschonken 
door kerkleden en derden om het te financieren. 
Deze bijdragen waren kostendekkend en 
uiteindelijk is er geen investering door de kerk 
gedaan en kregen we ‘gratis zonnepanelen’ ter 
beschikking.  
 
Toen werd de mogelijkheid om onderhoud uit te 
voeren vanaf 2019 wat rustiger. Mede 
veroorzaakt door Corona duurde dit tot 2021.  

 
 
In het volgende 
Onderweg zal 
worden verteld wat 
daarna nog volgde.                                
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BIJBELLEESROOSTER FEBRUARI 2025 
  
Kronieken en Lucas 
Doordat Pasen dit jaar laat valt, duurt de epifaniëntijd (de tijd tussen 
Driekoningen op 6 januari en het begin van de veertigdagentijd) lang 
dit jaar, maar liefst twee maanden.  
Alle gelegenheid om de zoon van David als epifanie gestalte te 
belichten.  
We lezen heen en weer tussen enerzijds Salomo, de zoon van David, 
met koninklijke luister bekleed, met goddelijke wijsheid begiftigd en 
befaamd met een roem die ver voor hem uitgaat.  
En anderzijds die andere zoon van David, wiens glorie in de 
Lucashoofd-stukken van deze maand al evenzeer verwondering, 
verbijstering en diep ontzag oproept.  
Isaac Watts maakte drie eeuwen geleden dezelfde vergelijking door 
Psalm 72, ‘Van Salomo’, om te dichten tot ‘Jesus shall reign’(Liedboek 
871). 
 
Ester 
De feestrol Ester wordt in de synagoge gelezen tijdens het feest van 
Poerim, dat dit jaar op 13-14 maart valt. Wij lezen er nu al naartoe. De 
hoofdpersonen van het boek zijn Ester, Mordechai en de kwaadaardige 
Haman, die het Joodse volk wil uitroeien. Kinderen letten goed op bij 
de voorlezing van dit lange verhaal. Telkens als de naam van Haman 
klinkt, beginnen ze te schreeuwen en te fluiten en maken ze zoveel 
mogelijk lawaai met ratels, zodat zijn naam niet meer te horen is. 
 

01 zaterdag    2 Kronieken 4,11–5,1    15 zaterdag        2 Kronieken 7,1-10 

02 zondag      Lucas 4,1-13                  16 zondag          2 Kronieken 7,11-22 

03 maandag    Lucas 4,14-30               17 maandag      2 Kronieken 8,1-11 

04 dinsdag      Lucas 4,31-44               18 dinsdag        2 Kronieken 8,12-18 

05 woensdag  Lucas 5,1-11                  19 woensdag    2 Kronieken 9,1-12 

06 donderdag Lucas 5,12-16                20 donderdag   2 Kronieken 9,13-31 

07 vrijdag       Lucas 5,17-26               21 vrijdag            Lucas 6,12-26 

08 zaterdag     Lucas 5,27-39               22 zaterdag          Lucas 6,27-38 

09 zondag       Lucas 6,1-11                 23 zondag            Psalm 83 

10 maandag    2 Kronieken 5,2-14       24 maandag        Ester 1,1-12 

11 dinsdag      2 Kronieken 6,1-11       25 dinsdag          Ester 1,13-22 

12 woensdag  2 Kronieken 6,12-21     26 woensdag       Ester 2,1-14 

13 donderdag 2 Kronieken 6,22-31     27 donderdag      Ester 2,15-23 

14 vrijdag       2 Kronieken 6,32-42     28 vrijdag           Ester 3,1-11                                                                                  



 

 
 


